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Binnenkomst Peter en Gea
Woord van welkom

Zingen: Liedbundel 75: 1,2 en 3 ‘Samen in de Naam van Jezus’

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer!

2. Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal,
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik U mijn dank en eer

't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed

Votum en groet



Zingen: Liedbundel 70: 1 en 2 ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven, tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezingen: Johannes 2: 1 - 11

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft
uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 'Vrouw, wat wilt u van Me? ’zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen. 'Daarop sprak zijn moeder de bedienden
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is. 'Nu stonden daar voor
het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee a drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten
met water. 'Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester. '‘Dat deden ze. En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde — hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept
hadden wisten het wel — riep hij de bruidegom en zei tegen hem:
‘ledereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard! 'Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.



1 Korinthiers 13:13

Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste

daarvan is de liefde.

Zingen: Liedboek 675: 1 en 2

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw
kracht!

Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan.
Halleluja!

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Overdenking

Zingen: Liedbundel 55: 1 en 3

‘Geest van hierboven, leer...’

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

vVoor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

J

‘Welk een vriend is onze....

1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neér,

juist omdat wij 't al niet brengen

in 't gebed tot onzen Heer.



3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neér gedrukt door zorg!
Dierbr’e Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!

Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot den Heer.

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Formulier — uitleg over het huwelijk

Vragen en Ja-Woord

Ringen wisselen

Gea en Peter worden gezegend

Zingen (staande) Liedbundel 89 ‘Gebed om zegen’

Zegen hen, op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen, op de plek waar zij nu staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen, alle dagen lang.
Vader maak hen tot een zegen,

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend,

waarin wij zelf, tot bron van zegen zijn.

Overhandigen Trouwbijbel




Gedicht door Bettine ‘Ik wil jou van harte dienen’

Ik wil jou van harte dienen Wij zijn onderweg als pelgrims
en als Christus voor je zijn. vinden bij elkaar houvast.

Bid dat ik genade vind, dat Naast elkaar als broers en

jij het ook voor mij kunt zijn. zusters, dragen wij elkanders last

Ik zal Christus' licht ontsteken

als het duister jou omvang Ik zal blij zijn als jij blij bent
Ik zal jou van vrede spreken huilen om jouw droefenis.
waar je hart naar heeft verlangd. Al mijn leeftocht met je delen

tot de reis ten einde is.

Zingen: Liedbundel 99 ‘Ik zal er zijn’

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:



Collecte (orgelspel tijdens de collecte, op de achtergrond)

Zingen: Liedbundel 73 ‘Heer, ik kom tot U...’ (staande)
1. Heer, ik kom tot U 2. Met Uw liefde, Heer

Hoor naar mijn gebed Kom mij tegemoet

Vergeef mijn zonden nu Nu ik mij tot U keer

En reinig mijn hart En maak alles goed

3. Zie mij voor U staan 4. Jezus op Uw woord
Zondig en onrein Vestig ik mijn hoop

O, Jezus raak mij aan U leeft en U verhoort

Van U wil ik zijn Mijn bede tot U

Zegen

Bij het verlaten van de kerk speelt de organiste:

‘Ga met God en hij zal met je zijn’.

Na afloop is er gelegenheid het bruidspaar Gea en Peter te
feliciteren.
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