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INTROITUS 
 
Welkomstwoord  
 
Zingen: Psalm 100:1 en 4 
 

 
 
Want goedertieren is de HEER’; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Votum en groet 
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Zingen: Psalm 150:2 
 

  
 
Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 
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Muzikaal intermezzo: Fantasie over ‘Heer’, U bent mijn leven’ 

Zingen: Sellinger Bundel 96 
 

 
 
Heer’, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer’, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer’, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Ik geloof in U, geboren uit een maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, Die mens werd zoals wij. 
U Die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst; 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer’, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer’, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer’. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Genesis 2:18-25  

Zingen: Lied 793:1 
 

 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
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Schriftlezing: Psalm 23  

Zingen: Lied 793:2 
 

 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 
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Schriftlezing: 1 Korinthe 13:1-8a en 13  
 
Zingen: Lied 793:3 
 

 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
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Verkondiging 
 
Zingen: Lied 657:1 
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DIENST VAN TROUWBEVESTIGING 
 
Inleiding 
 
Trouwvragen 
 
Huwelijkszegening 
 
Zingen: Psalm 121:4 

 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het Die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Overhandiging huwelijksbijbel door ouderling Bernard Ravesloot 
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Zingen: Sellinger Bundel 99 
 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
DIENST DER GEBEDEN 
 
Dankzegging  
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Lied 415:3  
 

 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 
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Het bruidspaar verlaat de kerk onder orgelspel. 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd 
is voor de kerk: 

 

  

 

 

Na de dienst kunt u het bruidspaar feliciteren in ‘de Sprankel’ (gelegen 
tegenover de kerk). 
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