
De klokkenspits 
 
Boven de westgevel met twee kleine rondboogvensters staat een dakruiter uit 1858. In 
dat jaar werd de klokkenstoel met de uit 1679 daterende klok gesloopt en vervangen 
door een in Midwolda bij fa. A. van Bergen gegoten klok. Deze klok werd in de tweede 
wereldoorlog, in 1943 opgeëist door de Duitse 
bezetter.  
 
In 1947 werd er een nieuwe klok geplaatst die werd 
gegoten bij fa. van Bergen in Heiligerlee. Deze 
naoorlogse klok was echter door het gebrek aan 
voldoende goede grondstoƯen van slechte 
kwaliteit en moest in 2019 worden vervangen. In 
de ophanging bleek een scheur te zitten en het 
gevaar dat de klok naar beneden zou vallen was 
groot. Deze klok is nu te bezichtigen in het koor van 
de kerk. 
 
De huidige klok is op 28 en 29 juni 2019, onder grote belangstelling van de inwoners van 
Sellingen, door Simon Laudy gegoten op het terrein bij de kerk. De klok is voorzien van 
een afbeelding van de kerk met daaronder de tekst: “Hervormde kerk Sellingen”. 
Tussen twee banden van salieblaadjes staat de tekst: 
“Jesaja 55:3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven. Ds. A.L. Verduijn” 
“Laudy Anno Domini MMXIX E. Küpers E. Kruize N.J. Brakels B. Potse J. Middelkamp” 
Salie wordt van oudsher geassocieerd met redding en bescherming. 

 
Tijdens een openluchtdienst bij de kerk, 
die gezamenlijk met de Gereformeerde 
kerk werd gehouden, is de klok op 30 juni 
2019 in gebruik genomen.  
 
De klok hangt in open achtkantige 
klokkenspits en is voorzien van een 
weerhaan, dat geplaatst is op een 
laaggesloten vierkant gedeelte. 
De klok is voorzien van een automatische 
luidinstallatie die de klok om 12.00 uur 
en 18.00 uur laat luiden.  


