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Thema:  ‘JONA van  EIGENWIJSHEID  naar  
WIJSHEID’ 

 
 

 
 

Voorganger: ds. D. Wams           Organist: dhr. P. van Arum 
 

m.m.v. leerlingen en team van ‘Het Gebint’  



De leerlingen van groep 7 en 8 zingen: ‘Welkom in Gods huis’ 
 

Refrein:  
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 

                                                                   

1. Welkom van waar je ook komt 
't maakt niet uit waar je wieg ooit 
stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
Refrein:

 
2. God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer  
vandaag 
Refrein: 

 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur 
openstaan 
Refrein: 

 
Welkom en mededelingen                                met Esmee en Julia 
 
 
Openingslied: Ps. 150: 1 en 2          ‘Loof God, loof Hem overal’  
 
1.Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2.Hef, bazuin, uw goudenstem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
 
Begroeting: Votum en groet 
 
 

 
 
 
 
 



 
Zingen: Ps. 51 b                  ‘Create in me a clean heart, o God’ 
 
Create in me a clean heart. o God,       
and renew a right spirit within me.         
Create in me a clean heart. o God, 
and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence, o Lord 
and take not thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
                                 Vertaling:  Schep in mij een rein hart. O God, 

en vernieuw in mij een vaste geest.  2x 
Verwerp mij niet van uw aangezicht, Heer, 
en neem uw heilige Geest niet van mij weg. 
Herstel mij de vreugde van uw heil 
en vernieuw in mij een vaste geest. 

 
Openingsgebed                                             met Joost en Ruben 

 
 

Zingen: met Sela (YouTube)       ‘Heer wijs mij uw weg’ 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

    
   Heer, leer mij uw wil                       Heer toon mij uw plan; 

aanvaarden als een kind                maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil       hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.      en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt      Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,                             de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en Geest   toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.                  mijn weg gelopen heeft. 



Schriftlezing: Jona 1: 1 - 3                                            door Lieke 
Jona gehoorzaamt de Heer niet. Jona vlucht voor de Heer. 
1. Op een dag kreeg Jona, de zoon van Amittai, een opdracht van 
de Heer. De Heer zei: 
2. ‘Ga op reis naar Nineve. Waarschuw de mensen in die grote 
stad. Want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen.’ 
3. En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve. Hij wilde naar 
Tarsis vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Jona kwam 
in de haven van Jafo. Daar vond hij een schip dat naar Tarsis zou 
varen. Hij betaalde voor de reis, en ging mee naar Tarsis. Zo ver 
mogelijk bij de Heer vandaan.                   

   
 Deel 1: ‘Jona gaat de boot in’                        met Emma en Thijs 
 
 
De leerlingen van groep 3 en 4 zingen:                ‘Hé, Jona hé’ 
 
Hé, Jona, hé. Hé, Jona, hé.  Hé, Jona, hé 
Hé, Jona, wat doe je hier op zee? 
Hé, Jona, je moet naar Ninevé. 
Hé, Jona, ben jij soms op de vlucht? 
Hé, Jona, zeg kijk eens naar die lucht! 
 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 
Hij zoekt je en Hij vindt je altijd. 
Al maak je stil een plan, hij weet er alles van. 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 
 
Hé, Jona, hé. Hé, Jona, hé 
Hé, Jona, wat gaat de storm tekeer! 
Hé, Jona, de boot houdt het niet meer. 
Hé, Jona, God redt je door een vis. 
Hé, Jona, Hij heeft Zich niet vergist! 
 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 
Hij zoekt je en Hij vindt je altijd. 
Al maak je stil een plan, hij weet er alles van. 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 
Je kunt je nooit verstoppen voor de Heer. 



Hé, Jona, hé. Hé, Jona, hé 
Hé, Jona, je mag naar Ninevé, 
He, Jona en God gaat met je mee! 
Hé, Jona, je mag naar Ninevé, 
Hé, Jona en God gaat met je mee! 
  
Schriftlezing: Jona 3: 1 – 3a                                            door Elin 
Jona gehoorzaamt de Heer.  Jona gaat naar Nineve. 
1.Voor de tweede keer kreeg Jona een opdracht van de Heer. De 
Heer zei: 2.‘Ga op reis naar Nineve. Waarschuw de mensen in 
die grote stad. Vertel hun wat ik tegen je zeg.’3. Nu deed Jona 
wel wat de Heer gezegd had. Hij ging op reis naar Nineve. 
 
 
De leerlingen van groep 5 en 6 zingen:                ‘Jo, Jo, Jona’  
 
God zei tegen Jona: “Ga naar Ninevé. 
De mensen daar doen allemaal gemeen” 
Maar Jona dacht: “Ik ga er met een boot vandoor, 
want Ninevé, daar ga ik mooi nie’ heen” 
Midden op de zee ging er opeens iets mis, 
Want God stuurde een vreselijke storm. 
Maar Jona lag te slapen dus hij had niks door. 
De rest van de bemanning schrok enorm 
 
Refrein: 
Jo, Jo, Jona, wat is dat nou? 
Waarom doe je toch zo dom? 
Straks gaat er nog echt iets fout 
Jona, je vraagt er zelf om 
 
Jona zei: “Het spijt me, maar het is mijn schuld 
want ik was ongehoorzaam aan Gods woord” 
Ze vroegen hem: “Wat moeten we nu met je doen?” 
En Jona zei: “Gooi mij maar overboord” 
Nadat ze dat deden werd de zee weer kalm 
en toen verscheen een hele grote vis. 
Die slokte Jona op en ja, daar zat ‘ie dan 
Drie dagen en drie nachten, ’t was niet mis 
Refrein: 



 
Daar bad hij tot de Heer en hij was reuze blij 
dat God hem uit het water had gered. 
En God zei tot de vis: “Spuug hem dan nu maar uit” 
en Jona werd toen op het strand gezet. 
Uiteindelijk ging Jona toch naar Ninevé. 
Vertelde hun wat God hem had gezegd. 
De mensen kregen spijt en God vergaf hun schuld 
en zo kwam alles toch nog goed terecht. 
 
Ja, ja, Jona, zo hoort het nou 
Had ’t maar meteen gedaan 
Luister altijd naar de Heer 
Dan zal het zeker beter gaan  

 
Deel 2:  ‘Jona’, kijk toch uit!                         met Emma en Thijs 

 
 

De leerlingen van groep 1 en 2 zingen: ‘Diep, diep,  als de zee’ 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 
Deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water blue 
Is Jesus' love for you and me 
It is as deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water blue 
Is Jesus' love for you 

 
 

Gebeden                                                         met Daley en Luuk 
 
Inzameling van de gaven                            met Roy en Danique 



Slotlied : Liedbundel 101                        ‘Tienduizend redenen’ 
 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel 
    O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 
    Met meer passie dan ooit;  
             o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 
 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
Refrein:  
 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
Refrein:  
 
 
Zegen 
 
 
Zingen na de zegen: Lied 416: 1 en 4       ‘Ga met God en Hij..’  
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Collecte bij de uitgang                                   met Jarno en Maira 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fijn, dat u/jij er was! 
 
 
 
 

Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of 
ranja in ‘de Sprankel’. 

 

We stellen óók uw komst zeer op prijs! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


