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Protestantse gemeente //ﬁ\

Welkomstwoord en afkondigingen
Zingen: Liedboek 687:1 en 2

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieén zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

Stil gebed

Votum en groet

‘Wij leven van de wind’

2. Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Zingen: aantal liederen begeleid op viool en gitaar

Opwekking 244 — Welzalig de man die niet wandelt

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,

die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet

zZijn welgevallen heeft,

en diens wet overpeinst

bij dag en bij nacht.

Want hij is

als een boom

geplant aan waterstromen,

die zijn vrucht geeft

op zijn tijd,

welks loof niet verwelkt.

Alles gelukt.

Opwekking 642 — De rivier

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

3. Kom, ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."



Here Jezus, neem mijn leven, Leid mij steeds weer naar het water;
ik leg alles voor U neer. 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 281 — Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water,

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Opwekking 520 — Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij, Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk;

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Johannes 7:37-39

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst
heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien.

39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.



Zingen: Weerklank 203: 1 en 2

O Heilige Geest, o heilige God,
U bent de Trooster in ons lot.
Gezonden van de hemeltroon
door God de Vader en de Zoon,
o Heilige Geest, o heilige God!

Preek
Zingen: Sellinger Liedbundel 52: 1 en 3

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons de heilstroom nu neér!
Geef ons die grote verkwikking;

Geef z 'ons voortdurend, o Heer.

Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Liedboek 675:1 en 2

1. Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven, zal Hij ons geven,
als wij herboren, Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen
Amenlied

Collecte bij de uitgang

‘O Heilige Geest, o heilige God’
(melodie Herv. Bund. 80 of ‘O Kindeke klein’)

O Heilige Geest, o heilige God,
verzegel ons uw heilsaanbod

dat Christus in Zijn Woord ons biedt,
toen Hij ons ‘Vader’ zeggen liet,

o Heilige Geest, o heilige God!

‘Er komen stromen van zegen’

Stromen van zegen,

komen als stortregens neér.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Stromen van zegen,

komen als stortregens neér.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

‘Geest van hierboven’

2. Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege, voor ons verkregen,
Gij zult op aarde’ de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!



