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Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Liedboek Ps.95: 1 en 2

1. Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.

Kom voor zijn aanschijn met verblijden.

Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Liedboek 756: 1,4 en 6

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,

toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!

Op U staat onze hoop

die onze herder zijt!

Wetslezing

Zingen: Liedboek 283: 1,4en 5

1. In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

.y

‘Steek nu voor God de loftrompet...’

2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;

de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.

Hij riep de zee, Hij schiep het land.

Hij is het, die de weg ons baande.

‘Laat komen Heer Uw rijk.’

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

‘In de veelheid van geluiden’.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.



5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
aluw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

Gebed

Kindermoment
Zingen: Ev. liedbundel 188

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Schriftlezing: Psalm 37:1-9

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
zij verdorren snel als gras,

zij verwelken als het jonge groen.

Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
Zoek je geluk bij de HEER,

Hij zal geven wat je hart verlangt.

Leg je leven in de handen van de HEER,

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

het recht zal dagen als het morgenlicht,

de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
Slechte mensen worden verdelgd,

‘k Stel mijn vertrouwen ..’(2x)

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Een Psalm van David.

wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.



Zingen: Liedboek Ps. 62: 1 en 4

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, —op Hem toch kan ik
bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Preek

Zingen/luisteren

Stil mijn ziel wees stil

En wees niet bang

Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds

Hij is er bij

In je beproevingen en zorgen

Stil mijn ziel wees stil

En dwaal niet af

Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem

En hef je schild tegen de pijlen
van verleiding’. Refrein:

Dankgebed en voorbede

Collecte in één rondgang

Zingen: Weerklank 37a: 2en 3

2. Zoek bij de Heer je vreugde, Hij zal geven
vervulling van de wensen van je hart.
Leg in Zijn trouwe handen heel je leven.

‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer

zijn heil, —op Hem toch kunt gij
bouwen.

Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,

uw rots, uw enige vertrouwen.

‘Stil, mijn ziel wees stil’ (You Tube)

Refrein: God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rustin U alleen

Ik rustin U alleen,
In u alleen......

(wijs: Ik bouw op U...)

Hij leidt de weg door blijdschap en door smart.

God doet je recht verrijzen als de morgen,
Zijn gouden licht, de zon, die ‘t duister tart.



3. Wees stil voor God, wacht af wat Hij zal maken.
Wees niet jaloers op wie in 't leven slaagt

door boze plannen, die ook nog gelukken.

Laat woede los, als bitterheid je plaagt.

Wees niet jaloers, dat brengt alleen ellende,

God is het die ook nu je leven draagt.

Zegen

Zingen: Liedboek 708:1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’.
1. Wilhelmus van Nassouwe 6. Mijn schild ende betrouwen
ben ik van duitsen bloed, zijt Gij, o God, mijn Heer.

den vaderland getrouwe Op U zo wil ik bouwen,

blijf ik tot in den dood. verlaat mij nimmermeer.

Een prinse van Oranje Dat ik toch vroom mag blijven,
ben ik vrij onverveerd, uw dienaar t’aller stond,

den koning van Hispanje de tirannie verdrijven

heb ik altijd geéerd. die mij mijn hart doorwondt.

De kerkenraad wenst u/jou een gezellig samenazijn,
onder het genot van koffie, thee of ranja.



