
Orde van dienst 
Zondag 8 maart 2026                       
Voorganger ds. G. J. Otter 
Organiste mevr. M. Withaar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkomstwoord en afkondigingen 
 
Zingen: Liedboek 575: 1 en 6                                ‘Jezus, leven van ons leven..’ 
 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek 1010: 1, 2, 3 en 4          ‘Geef vrede Heer geef vrede..’ 
  
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 
3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Wetslezing 



Zingen: Liedboek Ps.16: 1 en 3                             ‘Bewaar mij want ik schuil bij God’ 
 
1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Gebed 
 
Kinderlied - ELB 443:1, 2 en 3                                ‘Ik volg de Heer’ 
 
1. Ik volg de Heer, (ik volg de Heer) 
want Hij is goed. (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet. (en hoe het moet) 
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij) 
Hij is overal, (Hij is overal) 
de herder die mij leiden zal. 
 
2. Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land. (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf) 
en neemt ons mee. (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar, maar toch oké! 
 
3. Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt (of een beer die bromt) 
de Herder kijkt (de Herder kijkt) 
wat of er komt. (wat of er komt) 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen. (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit nee, nooit alleen! 

 



Schriftlezingen:  
 
* Genesis 28: 10 -22                                                   Jakobs droom in Betel 
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij 
bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij 
pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die 
plaats liggen slapen. 12  Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde 
stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen 
omhooggaan en afdalen. 13  Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de 
HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je 
nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14  Je zult zo veel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het 
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen 
zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je 
niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’ 
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER 
aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende 
plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van 
de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als 
hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19  
Hij gaf die plaats de naam Betel,  maar voordien heette die stad Luz. 20 En hij legde 
een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mij 
brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn 
verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22 De steen die ik gewijd heb, zal dan een 
huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van alles 
wat U mij geeft.’ 
 
* Lucas 19: 1 - 10  
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs 
heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3 Hij wilde Jezus zien, 
om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege 
de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een 
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus 
daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, 
want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden 
en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te 
vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik 
iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9 Jezus antwoordde: 
‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van 
Abraham. 10  De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren 
was.’ 



Zingen: Liedboek Ps.139:1 en 8                ‘Heer Die mij ziet zoals ik ben’  
 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

 
Preek 
 
 
Zingen:  (wijs: Gez. 221) 
 
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
2. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte  
 
‘Op toonhoogte’ 220:1, 2, 3 en 4                           ‘Wij blijven geloven..’ 
 
1 Wij blijven geloven dat onder miljoenen, de Heer van de schepping een plan met 
ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen en dat aan elk leven 
betekenis geeft. 
 
2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,  hoe vast ook verstrikt in het web 
van de tijd, nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, wanneer hier de 
levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 



3 En dat Hij ons telkens de durf wil geven,  ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
 
4 Dat werkelijkheid wordt, als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de 
horizon richten,  ’t morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken verkondigt, in 
duizenden kleuren van licht. 
 
 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 


