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Welkomstwoord en afkondigingen 
 
Liedbundel 69: 1, 2 en 3                                     ‘Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft…’ 
 
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost 
En alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.                                                                                       
Koor:                                                                                                                                                                
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.                                                                                          
Koor:                                                                                                                                                                  
 
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.                                                                                            
Koor:                                                                                                                                                                                                       
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.139:1 en 8                     ‘Heer U doorgrond mij…’  

 
 
HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg; 
U hoort de woorden die ik zeg.  
Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 

(nieuwe psalmberijming)          
 
Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven.



Wetslezing 
 
 
Zingen: Liedboek Ps. 32: 1 en 3                ‘Gelukkig wie door God is vrijgesproken’ 
 
1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken, 
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken. 
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft, 
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft. 
De Here rekent hem niet toe zijn zonden, 
De ongerechtigheid in hem gevonden. 
Gelukkig hij die zo bevrijd van schuld 
Geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt. 
 
3. Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij ! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
 
Gebed 
 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied ( met you tube begeleiding)          ‘Mijn God is zo groot, zo sterk….’ 
 

Refrein: 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er ’s niets dat God niet kan doen. 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 
Er ’s niets dat God niet kan doen. 
 
1. De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
Refrein:  
 

2. Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
Refrein:  
 

3. Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
Refrein:  
 



Schriftlezing:                                                                Zacharia  3 
Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel 
van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te 
klagen. 
2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De 
HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk 
brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 
3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel 
stond. 
4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek 
hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid 
van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 
5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten 
zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel 
van de HEERE erbij stond. 
6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 
7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú 
ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven 
met hen die hier staan. 
8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten– zij zijn 
immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 
9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen 
zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE 
van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land 
op één dag wegnemen. 
10 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste 
uitnodigen 
onder de wijnstok en onder de vijgenboom. 
 
 
Zingen: Liedboek  833                                              ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (2x) 
 

1. Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
2. Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
 
Preek 
 
 



Zingen: (met you tube begeleiding)                     ‘Heer Uw bloed dat reinigt mij’  
 
Heer, uw bloed dat reinigt mij,  
doet mij leven en maakt mij vrij.  
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer, dat u bracht. 

 
En u wast mij, witter dan  
de sneeuw, dan de sneeuw.  
Mijn Jezus, Gods Lam  
voor mij geslacht. 

 
 
Dankgebed en voorbede  
 
 
Collecte  
  
 
Zingen: Liedboek 911: 3 en 4                                ‘Ja Gij zijt het Die mij redt.. ‘ 
 

3. Ja, Gij zijt het die mij redt 
van uw eigen strenge wet, 
van mijn eigen dwaze schuld 
die Gij delgt in uw geduld, 
God die al mijn kwaad verdroeg, 
uw genade is genoeg. 
 

4. Wat ik in mijn handen houd 
is uw kruis tot mijn behoud. 
Gij die naakten overkleedt, 
die tot redding zijt gereed, 
die melaatsen rein doet zijn, 
kleed mij, red mij, maak mij rein. 
 

 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 


