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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Liedboek Ps. 147: 1 en 6                          ‘Lof zij de Heer.. ‘ 
 
1. Lof zij de Heer, goed is het leven 
als ’s Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is ’t onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 

6. De aarde hoort Gods heilig spreken. 
Zijn woord snelt voort door alle streken. 
De Heer spreidt sneeuw als wollen 
vachten, 
strooit rijp als as in winternachten. 
Hagel zendt Hij in barre vlagen. 
Wie kan zijn bittere kou verdragen? 
Hij spreekt: de zuidenwinden komen; 
dan smelt het ijs: de wateren stromen

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Liedboek Ps. 62: 1 en 5                              ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 
 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen.

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Liedboek 885: 1 en 2                                    ‘Groot is Uw trouw o Heer’  
 
1Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 



2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gebed 
 
Zingen: (met youtube begeleiding)                           ‘Ik neem even de tijd ‘ 
 
1. Ik neem even de tijd  
om met U te praten, 
even met U alleen. 
Ik neem even de tijd  
om bij U te zijn, Heer, 
niemand om me heen. 
  

2. Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd  
om uw stem te horen, 
Heer, ik luister nu.

Refrein: 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 

  

3. Ik neem even de tijd,  
ik wil U aanbidden, 
God van liefde en trouw. 
Ik neem even de tijd, 
omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou. 

 
4. Ik neem even de tijd  
om uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd  
zodat U kunt spreken 
door uw Woord dat leven geeft. 
Refrein: 

 
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 

 
 
Schriftlezingen :  
 Matth.6: 14 - 15  
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie 
vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin 
vergeven. 
 
 Matth. 5: 43 -  48 
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand 
haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan 



zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan 
over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de 
tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, 
wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, 
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
 
     
Zingen: Liedboek 371                                                         ‘Onze Vader… ‘ 



 

 
 
 
Preek 
 
Zingen/luisteren: met Sela                                            ‘Aan Uw tafel ‘ 
 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 



 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
Formulier Avondmaalsviering 
 
Zingen: Liedbundel 23                                                 ‘Heer wij komen vol verlangen’ 
 

1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

 

2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent

3. Leer ons Heer, vrijmoedig  spreken 
over uw verlossend werk. 
Geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 

maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven 
en U volgen onder ’t kruis 
op de smalle weg naar huis.

Viering  Heilig Avondmaal 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.116: 1 en 8                              ‘God heb ik lief’ 
 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 



Dankgebed en voorbede  
 
Collecte  
 
Zingen: Liedboek Gez. 425                                         ‘Vervuld van Uw zegen’ 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
Zegen 
 
Amenlied 
 
Collecte bij de uitgang 


