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Welkomstwoord en afkondigingen 
 
Zingen: Liedboek Ps.75:1 en 2                             ‘U alleen U loven wij…’ 
 
1. U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wonderen van uw hand. 
 

2. ‘Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
Ik kies de tijd ten gericht. 
Lijkt het of de aarde zwicht, 
wankelt recht en zekerheid, 
Ik bewaar het wereldrond, 
op mijn trouw is het gegrond

 
Aansteken Tweede Adventskaars en gedichtje  
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek 445: 1 en 3                                 ‘De nacht is haast ten einde’ 
 

1. De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 

3. Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht.

Wetslezing 
   
Zingen: Liedboek Ps.103: 3 en 5                         ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam’ 
 

3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 



5.Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
 
Gebed 
 
 
Zingen/luisteren  Projectlied    
 
Kindermoment 
 
 
Schriftlezing:  Luc.1:  5  -  25                ‘Aankondiging van de geboorte van Johannes’ 
 
5  Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en 
tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 
6 Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel 
volgens de geboden en wetten van de Heer. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet 
was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.8 Toen de afdeling van Zacharias aan 
de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9  werd er volgens het gebruik van de 
priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het 
heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden 
terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die 
aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het 
zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: 
‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon 
baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel 
vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15  Hij zal groot zijn in de 
ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de 
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het 
volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17  Hij zal voor Hem uit gaan met 
de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van 
zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’ 
18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een 
oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19  De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, 
die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te 
brengen. 20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de 
voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot 
de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21 De menigte stond buiten op Zacharias te 
wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 



Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in 
het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken 
kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24 Korte 
tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering 
en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij 
gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 
 
Zingen: Liedboek 464: 1 en 2                                ‘Een engel spreekt een priester aan’ 
 

1. Een engel spreekt een priester aan. 
Wil hij het goede nieuws verstaan? 
Omdat hij niet geloven kan 
wordt hij een sprakeloze man. 
 

2. Soms staat de hemel op een kier: 
een bode van de Heer komt hier, 
verrast ons met een blij bericht, 
en zet de aarde in het licht!

Preek 
 
Zingen: Liedboek 442: 1 en 2                                ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Dankgebed en voorbede  
 
Collecte  
 
Zingen: Weerklank 102:1 en 2                             ‘Al wie dolend in het donker..’ 
 

1. Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder, 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 

2. Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht tot ter dood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood.

Zegen 
 
Amenlied 
 
Collecte bij de uitgang 



 
 
 
 
 


