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Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Liedboek Ps. 68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen Liedboek Ps.139:1en 4

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedboek 871:1,3 en4

1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.

O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

‘God richt zich op, de vijand vlucht...’

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

‘Heer, die mij ziet, zoals ik ben’

4.Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,

al daalde ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen

‘Jezus zal heersen waar de zon’

3. Zijnrijk is volle zaligheid,

wie was gevangen wordt bevrijd,

wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.



Gebed

Kindermoment

Zingen: ELB 452: 1 en 2 ‘Jezus is de goede Herder...

Refrein:

Jezus is de goede herder
Jezus Hijis overal

Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

1. Als je 's avonds niet kunt slapen 2. Enwanneer je soms alleen bent
Als je bangin 't donker bent En je hartis vol verdriet

Denk dan eens al die schapen Denk dan aan de goede herder
Die de heer bij name kent Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Refrein: Refrein:

Eerste Schriftlezing: Hebreeén11: 8 - 16

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een
plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet
toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde
hij daar in tenten omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar
was gebleven en niet meerin de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort
te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo
bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nhakomelingen voort,
zo veel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee.

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid
zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat
zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken
op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland
waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze
keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God
zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad
gereedgemaakt.

Tweede Schriftlezing: 2 Korintiérs 5:1-10

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij
een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig



huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel
overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.
Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch
overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. God
is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven
heeft. Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang
wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn - want wij
wandelen in geloof, niet in aanschouwen - maar wij zijn vol goede moed en wij
begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te
nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem
welgevallig te zijn.

Zingen: Liedbundel 74: 1 en 2 ‘Abba Vader’.

1. Abba Vader U alleen 2. Abba Vader laat mij zijn
U behoor ik toe Slechtsvan U alleen

U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen

Abba Vader U alleen

U behoor ik toe

Preek

Zingen: Liedboek 23b: 1en 5

1. De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

Moment van herdenken.

* De namen worden genoemd van de dierbaren die ons het afgelopen jaar ontvallen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer
Laat mij nimmer gaan

Abba Vader laat mij zijn,

slechts voor U alleen.

‘De Heer is mijn Herder’

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!

’k Zalimmer verkeren
in’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd

zijn en de kaarsen worden aangestoken. Daarna een moment van stilte.

* Gelegenheid voor andere aanwezigen een waxinelichtje aan te steken.



Gedicht

Zingen/luisteren: (met you tube begeleiding) ‘You raise me up.’

When | am down and, oh, my soul, so weary
Als ik me slecht voel en mijn ziel is zo verslagen

When troubles come, and my heart burdened be
Als moeite komt en mijn hart is diep bezwaard

Then | am still, and wait here in the silence
Dan word ik stil en wacht hier in de stilte

Until You come and sit a while with me
Totdat U komt en zit een tijd bij mij.

You raise me up so | can stand on mountains
U wekt mij op, zodat ik kan staan op bergen

You raise me up to walk on stormy seas

U heft mij op, om te gaan op stormige zeeén

| am strong when | am on Your shoulders

Ik ben sterk, als ik steun op Uw schouders

You raise me up to more than | can be
U wekt mij op, om meer te worden dan ik zelf kan zijn

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedbundel 99 ‘lk zal er zijn’

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben’, en ‘lk zal er zijn".

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang



