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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 
 
 
Zingen: Liedboek 704 : 1,  2  en 3                   ‘Dank, dank nu allen God’ 
 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek Ps. 65 : 1, 4 en 5                ‘De stilte zingt U toe o Here…’ 
 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich 
wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

4. Gij plant de bergen vast in de 
aarde, 
omgord met heldenmoed. 
Gij, die de heidentrots bedaarde, 
stilt ook de watervloed. 
De volkeren van verre vrezen 
de tekens van uw macht, 
U prijzend komt het licht gerezen, 
het juicht tot in de nacht.



 

 

5. Gij komt het dorre land 
doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.107: 1 en 17                 ‘Gods goedheid houdt ons staande ’  
 
1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

17 Maar waar geen gras wou groeien 
in ’t hart van steen en zand, 
doet Hij fonteinen sproeien, 
glimlachend ligt het land. 
Hij richt een woonstee aan 
voor wie ontbering leden, 
daar geeft de aarde graan, 
de wereld bloeit van vrede. 

 
Gebed 
 
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 65  
1Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. 
2 U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd. 
3 U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling. 
4 Worden onze zonden mij te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden. 
5 Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in uw 
voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. 
6 Ontzagwekkend is uw antwoord, U doet recht en redt ons, God, op U hopen de 
einden der aarde, de verten van de zee. 
7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, U bent omgord met macht, 
8 U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het 
tumult van de volken. 
9 Vrees voor uw tekenen vervult wie wonen aan de einden der aarde, U brengt 
gejuich van oost tot west. 
10 U zorgt voor het land en bevloeit het, U maakt het vruchtbaar, vol water staat 
de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het: 



 

 

11 U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en 
zegent het jonge groen. 
12 U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van 
overvloed, 
13 de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, 
14 de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen 
en juichen elkaar toe. 
 
Tweede Schriftlezing: Habakuk 3: 17 - 19  
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers 
staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de 
omheining – 18 toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij 
redt.19 God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
 
 
Zingen: Liedboek 910: 1 - 4                                  ‘Soms groet een licht van ……’   
 

 



 

 

2. Goddank, wij overdenken 
’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 

3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 
 
Preek 
 
 
Zingen: Opwekking 714                                       ‘Al laat de zon zich niet meer zien’ 
 
Al laat de zon zich niet meer zien 
aan 't einde van de nacht. 
Al wordt mijn lichaam niet voorzien 
van levenslust en kracht. 
Al ga ik door mijn zwaarste strijd, 
dan nog zing ik uw lof. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
 

2. Al kom ik in gevangenschap1.  
omdat 'k in U geloof. 
Al neemt men mij het leven af 
en wordt mijn licht gedoofd. 
Al word ik dag aan dag verleid, 
U bent en blijft mijn God. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los.

3. Al is de dag gevuld met pijn 
en brengt de nacht geen rust. 
Al is aan 't einde van de lijn 
mijn heilig vuur geblust. 
Mijn God ik ben U toegewijd, 
U bent mijn kracht, mijn rots. 

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, 
uw liefde laat nooit los. 
U laat mij nooit meer los. 

 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 



 

 

Zingen: Liedbundel 37:1 en 3                           ‘Van U zijn alle dingen.. ‘ 
 
1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 

3. Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt.

 
Collecte voor  Voedselbank  ‘Stadswolde’ 
 
 
Zegen 
 
 
Orgelspel 
 
 
Dankstondcollecte bij de uitgang  
 
 


