Zondag 19 oktober 2025
Orde van dienst
Voorganger ds. G. J. Otter
Organiste mevr. M. Withaar
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Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Liedboek 405: 1,2 en 4 ‘Heilig, heilig heilig..’

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Liedboek Ps. 99:1 en 4 ‘God is Koning..’

God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

Maak Hem altezaam / groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, / kniel voor Israéls Heer.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.

Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.



Wetslezing

Zingen: Liedboek 836:1,2en 4 ‘O Heer die onze Vader zijt..’

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,

met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,

op weg gaan met U mee,

op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.

Gebed

Kindermoment

Zingen: opwekking 715 ‘Wat hou ik van Uw huis’

Wat hou ik van Uw huis

Heer van de hemelse legers

Ik kan zo sterk verlangen naar

De binnenpleinen van de Heer

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee

Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God



Een vogel is er thuis

Heer van de hemelse legers

Een zwaluw voedt haar jongen op

Bij U onder de pannen, God

Wonen bij U is een zegen

Zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U

Vol van verlangen op weg zijn

Zelfs in het dorre bomendal

Zien zij een bron en regenval

Gaan zij van zegen tot zegen

Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij

Heer van de hemelse legers

Ja liever één dag dicht bij U

Dan duizend dagen zonder U

Liever bij U aan de drempel

Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons

Eer en geluk zal Hij geven

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg

Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U
Wat hou ik van Uw huis!

Schriftlezing: Joh.17:1-10 ‘ Jezus bidt voor zijn leerlingen’

1 Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en
zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van U macht over alle
mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt
het eeuwige leven te schenken. ° Het eeuwige leven, dat is dat zij U
kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus
Christus. © Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te
volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. ° Vader, verhef Mij nu tot uw
majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.



Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld
gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze
hebben uw woord bewaard, ' en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt
gegeven, van U komt. © |k heb de woorden die |k van U ontvangen heb
aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat
Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U
Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn ¥ — alles wat van Mij is, is van U,
en alles wat van U is, is van Mij— en omdat in hen mijn grootheid
zichtbaar geworden is.

Zingen: Liedboek Ps. 33: 2 en 8 ‘Zing al wie leeft...’

2. Zing al wie leeft van Gods genade,

want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,

op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,

alles spreekt van Hem.

hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Preek



Zingen: Opwekking 876 ‘Voor altijd heilig... *

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.
Uw naam is de hoogste,

uw naam is de grootste,

uw naam staat altijd bovenaan.

Alle tronen en krachten,

regering en machten,

uw naam staat altijd bovenaan.

Refrein 1:

In de hemel klinkt: Heilig.

Heel de schepping zingt: Heilig.

U bent hoogste Heer: Heilig.

Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven en als je bent verlost,

zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Zing je lied voor eeuwig en amen.

Refrein 2:

Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.

U bent voor altijd heilig.

Voor altijd heilig.

Uw naam is de hoogste,

uw naam is de grootste,

uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten,
regering en machten,

uw naam staat altijd bovenaan.
U bent voor altijd heilig.

Voor altijd heilig.

Dankgebed en voorbede



Collecte

Zingen: Liedboek 726:1 en 6

1. Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,

halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,

als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,

in de hemel is een dans.

6. God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,

in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang

‘Hoor een heilig koor..’



