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Welkomstwoord en afkondigingen 
 
 

    Zingen:Liedboek Ps.150:1 en 2   ‘Loof God, loof Hem overal’ 
 

1.Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig 
wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

2.Hef, bazuin, uw gouden 
stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
 
Zingen: Liedboek 681                  3x     ‘Veni sancte Spiritus’  
                                                          (1e keer hardop, 2e keer zacht, 3e keer hardop) 



 

 

Geloofsbelijdenis 

 
 
Zingen: Liedbundel 96: 1 - 4              ‘Heer U bent mijn leven’ 
 
1. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 

4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

 
Gebed 
 



 

 

Joke vertelt het verhaal van Filippus 
 
 
Zingen: Opwekking 42                 ‘k Stel mijn vertrouwen…’  
 
'k Stel mijn vertrouwen 
Op de Heer, mijn God 
Want in Zijn hand 
Ligt heel mijn levenslot 

 
Hem heb ik lief 
Zijn vrede woont in mij 
'K zie naar Hem op en ik weet 
Hij is mij steeds nabij 

 
 
Schriftlezing:  Hand. 8: 26 - 40          ‘Filippus en de Ethiopiër’ 
 
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag 
naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed 
wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat 
moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge 
ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast 
was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem 
geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg 
in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen 
Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte 
zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop 
hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: 
‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde 
Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was 
het schriftgedeelte dat hij las ‘Als een schaap werd Hij naar de 
slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij zijn 
mond niet open. 33 Hij werd vernederd en Hem werd geen recht 
gedaan.Wie zal van zijn nakomelingen verhalen?Want op aarde 
leeft Hij niet meer.’34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me 
zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een 
ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het 
evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt 
nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en 



 

 

de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen 
worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het 
water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de 
Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, 
maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40 Filippus kwam terecht in 
Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie 
te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam. 
 
Zingen: Liedboek 672: 2 en 6      ‘Kom laat ons deze dag’ 
 

2.O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 
 

6.Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam

 

Preek 
 
Zingen: Liedboek 695:1 - 5            ‘Heer, raak mij aan met…’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.Raak met uw adem mijn 
onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 

3. Wees ook de Geest die mij 
aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 

4. Kom en doorstraal mijn 
dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 

5. Heer, raak ons aan met uw 
adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht

 
Dankgebed en voorbede  
 
 
Collecte  
 
 
Zingen:  Opwekking 488                 ‘Heer ik kom tot U, neem..’  
 
Heer ik kom tot U,           
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde. 



 

 

Heer kom dichterbij,         
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij   
En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
..en de kracht van Uw liefde 
Dan zweef ik op de wind,     
gedragen door Uw geest, 
..en de kracht van Uw liefde. 
 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 

We hopen u allen te ontmoeten in “de Sprankel’ 
voor een 

gezellig  samenzijn! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


