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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.105: 1 en 2                ‘Loof God de Heer, en laat ons..’ 
 

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 

2. Vraag naar des Heren grote daden; 
zoek zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoem

 
Stil gebed 
 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.108:1                         ‘Mijn hart is Heer in U gerust’ 
 

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maak, harp en luit, de Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken. 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Liedboek 345: 1 en 3                     ‘Gij hebt Uw woord gegeven’ 
 

1.Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 

3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, – 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 
 

 
Gebed 



 

 

Kindermoment 
 
Samen zingen/luisteren                                ‘Jezus is het licht der wereld…’ 
 
1.Jezus is het licht der wereld 
Jezus is het levend woord 
Jezus is de goede herder 
Jezus is het Lam van God 

Jezus is het levend water 
Jezus is het levend brood 
Jezus is de ware wijnstok 
Jezus is de Zoon van God

 
2. Hij kent ons als geen ander 
Hij weet wie we zijn 
Hij weet hoe wij ons voelen 
Hij was een mens als wij 
Hij deelt in onze vreugde 
en Hij kent ons verdriet 
nee, er is niemand zoals Hij 
 
3.Jezus is de Messias 
Jezus is de bruidegom 
Jezus is de hogepriester 
Jezus is het Lam van God 
 
4.Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 

 
5. Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
 
6. Jezus is de Leeuw van Juda 
Jezus is de sterke Rots 
Jezus is onze Redder 
Jezus is het Lam van God 
 
7. Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God (2x) 

 
Schriftlezing:  Psalm 34  
1  Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voor-deed en 
pas wegging toen deze hem verjoeg.  
2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde 
horen. 
4 Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. 
5 Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,Hij heeft mij van alle angst bevrijd. 
6 Wie naar Hem opzien, stralen van vreugdeschaamte zal hun gezicht niet kleuren. 
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 
8 De engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen. 
9  Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. 
10 Vromen, heb ontzag voor de HEER: wie Hem vreest lijdt geen gebrek. 
11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets. 
12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. 
13  Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? 
14 Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. 
15  Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. 
16 Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 
17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op aarde uit. 
18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood. 
19  Gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen. 



 

 

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 
21  Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. 
22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten. 
23 De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.  
 
 

Zingen: Nieuwe Ps. berijming 34: 1 en 2    ‘Er gaat geen dag voorbij  
  
1. Er gaat geen dag voorbij 
dat ik niet dankbaar voor God zing.  
Kom, deel in mijn verwondering, 
want machtig groot is Hij. 
Ik was op zoek naar Hem,  
riep tot Hem in een zware tijd. 
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 
Mijn dank geef ik nu stem. 
 
 

2. Wie opzien naar de HEER 
stralen van vreugde in zijn licht; 
geen schaamrood kleurt meer hun 
gezicht; 
Hij reikt zijn hand steeds weer. 
Zijn engel houdt de wacht 
en redt je als je voor Hem leeft. 
Proef en geniet wat God je geeft. 
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

 
Preek 
 
 
Zingen: Liedboek 388: 4 en 5                            ‘Voor ieder van ons een plaats aan…’  
 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
 
Formulier Heilig Avondmaal 
 
  
Zingen: Liedboek Ps.116: 1 en 6                         ‘God heb ik lief, want die getrouwe..’ 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 



 

 

 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
Dankgebed en voorbede  
 
 
Collecte  
 
 
Zingen: Liedboek 886:1                                        ‘Abba Vader, U alleen ..’ 
 
1. Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
 
 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 
 


