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Welkom en mededelingen

Zingen: Liedboek Ps.100: 1,2 en 4

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,

gij aarde alom, zijn rijksdomein,

zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Liedboek 25a:1 en 2

1.Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.

Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.

Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?

Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

Wetslezing

Zingen: Liedbundel 102: 1,2 en 3

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien

Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

En brengt mij veilig thuis.

‘Juicht Gode toe, bazuin en zing’

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.’

‘Mijn ogen zijn gevestigd’

2. Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,

dat ik opnieuw gestadig

kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,

Mijn ogen zijn gevestigd

op U, tot Gij mij red.

‘Genade zo oneindig groot...’

2. Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.



Gebed

Zingen (met you tubebegeleiding) ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen

Refrein: Ik ben veilig in Jezus' armen,
veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen,
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

1. Ben ik soms eenzaam en heb ik 2. Als ik door anderen soms wordt
verdriet, gepest,

is het soms net alsof niemand me ziet. zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest',
Net of er niemand meer is, die me mist, dan ben ik blij dat ik Jezus ken.

dan mag ik weten dat Jezus er is. Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.
Refrein: Refrein:

3. Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek,
wat er gebeurt dat begrijp je dan niet.

Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw.

Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou.

Refrein: Jij bent veilig in Jezus’ armen,
veilig ben jij bij Hem.
Jij bent veilig in Jezus’ armen,
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.

Kindermoment

Schriftlezing: Marcus 8: 11 - 21

11Daar kwamen de farizeeén op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiéren.
Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
12Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken?
Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!” 13En Hij liet
hen staan, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

14De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één
brood bij zich in de boot. 15Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem
van de farizeeén en voor de zuurdesem van Herodes.” 16Ze hadden het er met elkaar
over dat ze geen brood hadden. 17Toen Hij dit merkte, zei Hij: ‘Waarom praten jullie
erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie
aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie
hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19hoeveel manden brood
jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ “Twaalf,’
antwoordden ze. 20°En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel
manden brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,” antwoordden ze. 21Toen zei Hij:
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’



Zingen: Liedboek Ps. 65: 1 en 5

1. De stilte zingt U toe, o Here,

in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren

waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.

Preek

Zingen: Liedboek 23c:1- 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom -

en niets dat mij ontbreekt.

3. Al moet ik door het doodsravijn,

U gaat steeds aan mijn zij.

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedboek 653: 2 en 6

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven

voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Zegen
Amenlied

Collecte bij de uitgang.

‘De stilte zingt U toe o Here...’

5. Gij komt het dorre land door schrijden
met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden,

uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,

Gij roept het kiemend graan;

zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

‘Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij..’

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

‘U kennen, uit en tot u leven’

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.



