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Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Liedbundel 91: 1 en 3         ‘Wees stil voor het aangezicht van God’  
 
1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Zingen: Liedboek  Ps. 84: 1 en 6         ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’ 
 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt.

 
Gebed van verootmoediging en genade verkondiging 
 
 
Leefregel 
 
 
Geloofsbelijdenis zingen: Liedboek  340 b        ‘Ik geloof in God de Vader’ 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 



opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
Kindermoment:  
 
 
Zingen (met de kinderen)                                      ‘Familie’  
 (met you tube begeleiding)        
 
Solo:  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen 
om elkaar geven. 
En open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
 
Refrein:  
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

Voorzang en dan gemeente:   
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen 
om elkaar geven. 
En open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
Samen: 
Refrein:  
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 2x 

   
Eerste Schriftlezing:  Genesis 1: 26- 28  
 
God zei: Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij 
moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het 
vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens 
als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij de mensen. 
 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 6 - 11  
 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en 
vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei 
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben 
nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft 
de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet 
dat Ik in de Vader ben, en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als 
ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof 
Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan 
om wat Hij doet.’ 



Zingen: Liedboek 705: 1, 3 en 4        ‘Ere zij aan God de Vader’ 
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

3. Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen Liedboek: 412: 1 en 3        ‘Wij loven U, o God, belijden u als Heer’ 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 
 
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
 
Dankgebed 
 
 
Collecte  
      
 
Zingen: Liedbundel 99: 1 - 4         ‘Ik zal er zijn’ 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

2. Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

Refrein:  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  Refrein: 
 
 
Heenzending en zegen  
 
 
Zingen:              ‘Amenlied’   
 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
                            Na de dienst is er koffie, thee of ranja in ‘de Sprankel’. 
 
 
 
 


