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Zingen voor de dienst: Liedbundel 36:1-3  ‘Als God mijn God, maar voor mij is’

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 2. En wat er dreig', of wie er woed',
wie is er dan mij tegen? mijn Herder blijft mij leiden.

Dan werken druk en droefenis Geen donker dal van tegenspoed
mij nochtans tot een zegen; kan van zijn staf mij scheiden.

dan waakt alom een eng'lenwacht, Hij blijft mij overal nabij,

dan zie ik sterren in de nacht naar stille waat'ren voert Hij mij

en bloemen op mijn wegen. en liefelijke weiden.

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg,

ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:

mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,

mijn eeuwig licht en leven.

Welkom en afkondigingen

Zingen: Liedboek Ps. 108:1 ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.

Uw lof te zingen is mijn lust.

Maak, harp en luit, de Here groot.

Mijn lied begroet het morgenrood.

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe

onder de volken en ik doe

in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar '’k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Votum en groet

Zingen: Liedboek Ps. 108: 2 vervolg

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef u, dat uw aangezicht

de hemel met zijn glans verlicht.

Op aarde blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.

Ten zege zij uw hand geheven,

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.



De Tien Geboden

Zingen: Liedboek 412: 1 en 4 ‘Wij loven U. o God, belijden U als Heer’

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,

des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!

De mensheid lag in schuld en vioek voor God verloren:

Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Gebed

Zingen: Liedboek 835:1 en 3 ‘Jezus, gaons voor...’

1. Jezus, ga ons voor 3. Krimpt ons angstig hart

deze wereld door, onder eigen smart,

en U volgend op uw schreden moet het met de ander lijden,
gaan wij moedig met U mede. Jezus, geef ons kracht tot beide.
Leid ons aan uw hand Wees Gij zelf het licht

naar het vaderland. dat ons troost en richt.

Kindermoment. ‘Zacharia’

Schriftlezing: Johannes 14:15 - 26 ‘Jezus belooft de Trooster’

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en
Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. 1k kom
tot u. 19 Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en
gij zult leven. 20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal
geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 22
Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult
openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij
liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem
komen en bij hem wonen. 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord,
dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. 25 Dit heb Ik tot u
gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; 26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.



Zingen: Liedboek 314: 1 -3

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

Zingen: Liedboek 675:1en 2

1. Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren, Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Gebeden

Collecte

Zingen: Liedboek 415: 1 en 2

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang

‘Here Jezus, om Uw Woord’

2. Ons gevoel en ons verstand

zZijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

‘Geest van hierboven’

2. Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege, voor ons verkregen,
Gij zult op aarde, de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

‘Zegen ons, Algoede’

2. Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.



