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Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Liedboek 213: 1 en 3

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd

uwe heerlijkheid voor ogen,

en verdrijf door uwe macht

onze nacht

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Liedboek Ps.72: 1 en 4

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid

aan’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvelen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Wetslezing

Zingen: Liedboek Ps.25: 3 en 4

3. HEER, denk niet aan mijn verleden;
straf mij niet, maar spreek mij vrij.
Laat mij delen in uw vrede;

ga barmhartig om met mij.

HEER, U kent vanaf mijn jeugd

al mijn zonden en gebreken —

denk toch niet aan wat niet deugt,
maar laat uw genade spreken.

Gebed

‘Morgenglans der eeuwigheid’

3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden

en versterk in ons de moed

om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,

op te staan.

‘Geef Heer de Koning Uwe rechten’

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen

hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

nieuwe psalmberijming

4. God is goed, Hij is rechtvaardig:
zondaars leidt Hij in zijn spoor.
Wie oprecht is en zachtaardig
onderwijst Hij, gaat Hij voor.

Wie op zijn verbond vertrouwt

wil Hij rijkelijk belonen;

wie zich aan zijn wetten houdt

zal Hij trouw en liefde tonen.



Luisteren/ zingen: Opwekking Kids 314 ‘Vlinder...’ (met youtube begeleiding)

Refrein:
Als een vlinder die vroeger Leef, sla je vieugels uit.
ooit een rups is geweest, Een nieuwe schepping, een nieuw begin.
zo zul jij ook verand’ren Leef, sla je vieugels uit.
door de Heilige Geest. Laat God jou leiden, de wereld in.
Om een vlinder te worden Zo zal God jou vernieuwen
groeit de rups en verdwijnt, in je denken en doen.
door zichzelf te verpoppen Jij bent net als een vlinder,
tot een vlinder verschijnt. niet de rups meer van toen.

Kindermoment

Schriftlezing: Lucas 9: 28 - 36

Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus
meenam en de berg opklom om te bidden.

En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding
blinkend wit werd.

En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia.

Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in
Jeruzalem.

Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren,
zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden.

En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester,
het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor
Elia een; hij wist echter niet wat hij zei.

Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de
wolk ingingen.

En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!

En toen de stem geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in
die dagen niemand iets van wat zij gezien h

Zingen: Liedboek Ps.99: 4, 5 en 6 ‘God is koning, Hij sticht zijn ..... !

4. Maak Hem altezaam / groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer, / kniel voor Israéls Heer.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.

Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.

5. Mozes trad in 't licht / voor zijn aangezicht

met Adron saam, —/ priesters in Gods naam.

Ook verhief tot Hem / Samuél zijn stem.

Waar Hij werd aanbeden / schonk de Heer zijn vrede.

6. In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk.

Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat

in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift.

't Woord, door God gegeven, / is voor hen het leven.



Preek

Zingen: Liedbundel 61: 1,2 en 3 ‘Heer wees mijn Gids...’

1 Heer, wees mijn Gids, 2 '’k Was vroeger blind 3 Nu aan Zijn hand,

op heel mijn levenspad, en dwaalde van het pad, dwaal ’k nimmer van de weg,
wees Gij mijn Gids. want '’k had geen Gids; Hij is mijn Gids.

Wijs mij de weg, Ver dwaalde 'k af, 't Zij door moeras

naar Sions gouden stad, totdat ik ernstig bad: of wel langs struik en heg,
wees Gij mijn Gids. ,Wees Gij mijn Gids”. leidt mij mijn Gids.

Blijf dicht mij bij, Hij heeft 't verhoord, Licht, vriend’lijk licht

ga stap voor stap mij voor, ’k ben nu verheugd en blij, stroomt van Zijn aangezicht,
dan ben ’k gerust want Jezus kwam ’k houd daarom steeds

en veilig volg ’k Uw spoor. en nu is 't Licht voor mij. mijn oog op Hem gericht

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedbundel 88: 1 en 2 ‘Glorie aan God...’

1. Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

2. Glorie aan God. (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn Naam:

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hi j's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang



