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Welkom en Mededelingen  

 

 

Zingen: Openingslied  Liedboek 885: 1 en 2       ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
 

Votum en groet 

 

 

Zingen: Liedboek 841: 1, 3 en 4.                                  ‘Wat zijn de goede vruchten’      

 
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt – 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 

 
4. Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

 

 

Wetslezing:  Matth. 7: 12 t/m 23 

12  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet 

en de Profeten. 

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar 

velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14  Nauw is de poort naar het leven, en smal de 

weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 



15  Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven 

zijn. 16  Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen 

van distels? 17  Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte 

vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte 

boom goede vruchten. 19  Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het 

vuur geworpen. 20  Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie 

handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22  Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, 

hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben 

wij niet in uw naam vele wonderen verricht?” 23  En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit 

gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!” 

 

 

Zingen: Liedboek 210: 1 en 3.                                      ‘God van hemel, zee en aarde 

 
1. God van hemel, zee en aarde 
Vader, Zoon en heil'ge Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, 
onze wachter zijt geweest, 
houd ons onder uw gezag, 
ook in deze nieuwe dag. 

 
3. Laat mij als een trouwe dienaar 
door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 

 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

 

 

Schriftlezing:  Psalm 1 

1   Gelukkig de mens, die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, 

bij spotters niet aan tafel zit,  2  maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, 

dag en nacht. 3  Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, 

zijn bladeren verdorren niet.  Alles wat hij doet komt tot bloei. 

4  Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.  5 Wettelozen houden niet stand waar 

recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.  6 De HEER beschermt de weg van de 

rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. 

 

 

Zingen:  Liedboek Ps. 1: 1, 2 en 3.                               ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’ 

 
1. Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 

2. Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doe

3. Gans anders zal ’t de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
 

 

Verkondiging 

 



Zingen: Liedboek 321: 1, 2, 4, 5, 6.                              ‘Niet als een storm, als een vloed’ 

 
1. Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

2. Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

4. Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 

5. Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 
 

6. Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

 

 

Gebeden 

 

 

Inzameling van de gaven   

 

 

Zingen: Slotlied: Liedboek 146c: 1, 2 en 3.                 ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 

 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot de aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wankelen in hun waan, – 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja!

3.Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

 

Zegen 

 

 

Amenlied 

 

 

Collecte bij de uitgang 

 

 

 

 

 


