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Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Liedboek Ps. 97: 1 en 6                           ‘Groot Koning is de Heer’ 
 

1. Groot koning is de Heer. 
Volken bewijs Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 
 

6. Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek Ps. 71: 1 en 2                           ‘Heer laat mij schuilen’ 
 

1. Heer, laat mij schuilen  
in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 

2. Wees mij een burcht,  
waarheen ik vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden.

 
Wetslezing 
 
 
Zingen: Liedboek 538: 1 en 4                                ‘Een mens te zijn op aarde..’ 
 
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 

4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gebed 



Zingen: ELB 448: 1, 2 en 3                                    ‘Je hoeft niet bang te zijn…’  
 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 

2.Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
 
Kindermoment 
 
 
Schriftlezing :  Lucas 10: 1 – 16                           Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen 
 
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond 
naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is 
groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil 
sturen om de oogst binnen te halen. 3 Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren 
onder de wolven. 4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geensandalen mee, en groet 
onderweg niemand. 5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als 
er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij 
je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon 
waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8En als jullie een stad binnengaan en daar 
welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: 
“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet 
welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten 
kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is 
nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 
13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij 
jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang, gehuld in een boetekleed, in 
het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot 
van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.15 En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel 
verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar 
jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst Hem af die 
Mij gezonden heeft.’ 
 
 
Zingen Liedboek Ps. 2: 1 en 4                              ‘ Wat drijft de volken..’ 
 
1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God de Here 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
Kom', zeggen zij, 'laat ons hun banden 
scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt'! 
 

4.O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn 
eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
Preek 



Zingen: Liedboek 800: 1 en 5                                ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ 
 
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 
5. Nog blijft, door stralend licht omschenen, 
de heilige beminde ons bij. 
Zijn bitter lijden doet ons wenen, 
zijn hoge liefde maakt ons vrij. 
Al wie met ons zijn hand wil grijpen 
is welkom, vriend en bloedverwant. 
Zijn hartenbloed doet allen rijpen 
tot vrucht van ’t hemels vaderland. 

 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecte 
 
 
Zingen: Liedboek 793: 1 en 3                                ‘Bron, van liefde, licht en leven’ 
 

1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 

3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 


