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Welkomstwoord en afkondigingen 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.75: 1 en 4                ‘U alleen U loven wij…’ 
 

1.U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wonderen van uw hand. 
 

4. Of gij oost- of westwaarts ziet, 
om hulp zoekt in de woestijn, 
alle grootheid is slechts schijn: 
God is Rechter die gebiedt. 
Hij verhoogt en Hij slaat neer 
naar zijn recht, Hij is de Heer. 
 

 
Stil gebed 
 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Liedboek 280: 1, 3 en 5               ‘De vreugde voert ons naar dit ..…’ 
 
1.De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

 
3. Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
 
Wetslezing 
  
 
Zingen: Liedbundel 102 : 1, 2 en 3           ‘Genade zo oneindig groot’.  
 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
2. Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 



Gebed 
 
 
Kindermoment 
 
 
We zingen/luisteren samen :                     ‘Er was een bruiloft in Kana’ 
 
1. Er was een bruiloft in Kana 
De wijn was opgeraakt 
Maar Jezus heeft van water 
Nieuwe wijn gemaakt 
De lekkerste die er ooit was geweest             
Vrolijk riep de leider 
De leider van het feest: 
 
Refrein:  
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een festijn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
 
2. Heb jij soms ook van die dagen 
Dat iedereen zo zeurt 
Dat alles zo gewoon is 
Er nooit wat leuks gebeurt 
Eet met Mij drink met Mij 
Zegt de Heer 
Ik maak je blij van binnen 
En dan zing je weer: 
Refrein: 
 

3. Er komt een bruiloft met Jezus 
Daar zien wij al naar uit 
Dan is Hij zelf de bruidegom 
Dan zijn wij de bruid 
Wie dorst heeft mag komen 
Zegt de Geest 
En er komt geen einde 
Geen einde aan het feest 
Refrein: 

                                               
 
Schriftlezing:  Gal. 5: 22 – Gal. 6: 10  
 
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof, 23  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft. 24  Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur 
met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25  Als we leven door de 
Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan 
de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 
 
1  Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan 
moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad 
brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars 



lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. 3 Wie denkt dat hij iets is 
terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan 
heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten 
voorstaan. 5 Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. 
6  Wie onderwezen wordt in het evangelie, moet al het goede dat hij bezit met zijn 
leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens 
zaait, zal hij ook oogsten. 8  Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf 
oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. 9 Laten we 
daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen 
we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10 Laten we dus, in de tijd die 
ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
 
 
Zingen: Liedboek Ps.100: 1 en 2               ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 
 

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’

 
Preek 
 
 
Zingen: Liedboek 360: 2 en 4                    ‘Kom Schepper, Geest, daal tot …’  
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

4. Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 
Bevestiging 
 
 
Zingen: Liedboek 363:                               ‘Dat ’s Heren zegen op u daal…’ 
 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecte  



 
 
Zingen: Liedbundel 99: 1, 2 en 3                 ‘Ik zal er zijn..’ 
 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein:  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst hopen we u 
 

 allen te ontmoeten in ‘de Sprankel’,  
 

onder het genot  
 

van koffie, thee of fris én een nieuwjaarsborrel. 
 

Tevens is er de gelegenheid  
 

Henny, Engel en Jan de hand te schudden. 
 

Welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


