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Welkomstwoord en afkondigingen  

     

Zingen: Liedboek Ps. 111: 1 en 3                     ‘Van ganser harte loof ik Hem’   

 

1. Van ganser harte loof ik Hem in ’t 

midden van Jeruzalem, de Heer in 

’t midden der getrouwen. Groot zijn 

de daden van de Heer, Hij doet wie 

lust heeft aan zijn leer de 

schoonheid van zijn heil  

aanschouwen.  
  

Stil gebed  
  

Votum en groet  
  
      

 
3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.  
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken.  

Zingen: Psalm 51: 5                                            ‘Ontferm u God, ontferm u…’  

  

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 

geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp 

mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij 

niet uw heilige Geest, o God, laat in uw heil 

mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn 

wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw 

wegen leiden.  
  

  

Geloofsbelijdenis  

  

  

Zingen: Liedboek 885: 1 en 2                              ‘Groot is Uw trouw, o Heer’  

  

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er 

is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, 

Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat 

bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw o Heer, groot 

is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer 

betoond.  

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  



  

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond.  

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
  

  

Gebed  

  

  

Kindermoment     

  

  

Zingen:                                                               ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’  
  

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  

Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

Dat je had verborgen in de zwarte grond, En 

waaruit een grote boom ontstond.  
  

Wil je wel geloven het begin is klein,  

Maar het zal een wonder boven wonder zijn Als 

je het gaat wagen met Gods woord alleen; Dan 

gebeuren wonderen om je heen.  
  

Wil je wel geloven dat je vrede wint,  

Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. Als 

je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

Groeit de liefde uit boven de haat.  
  

  

Schriftlezing: Openbaring 22  

  

1  Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en 

ontsprong aan de troon van God en van het lam 2  en stroomde dwars door de stad. Aan 

weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn 

eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3  Er zal niets meer 

zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. 

Zijn dienaren zullen Hem vereren 4 en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 

voorhoofd. 5  Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de 

zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen 

heersen tot in eeuwigheid.  

Slot  

6.Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die 

profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet.’  



7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 8. Ik, Johannes, 

was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik 

me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 

Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen 

die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10  Verder zei hij 

tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil 

aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie 

goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 12  ‘Ik kom 

spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13  Ik ben de alfa 

en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’  

14  Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en 

zullen de stad door de poorten binnengaan. 15  Buiten is de plaats voor de honden die zich 

bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de 

leugen koestert en ernaar handelt.  

16. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de 

gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’  

18.De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst 

heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.  

19 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan 

toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als 

iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel 

afnemen van de levensboom  en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.  

20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, 

Heer Jezus! 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.  

  

Zingen: Opwekking 642                                     ‘De rivier’  
  

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.  
  
  

Refrein:  
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.  

Want dit water brengt nieuw leven en 
verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van Uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag.  
Refrein:  
 

Preek  

  
  

Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.  

Zingen: Liedbundel 97: 1, 2 en 3                       ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’  

  

1. Lichtstad met uw paarlen poorten   Refrein:  

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men hier op aarde,  

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

Luist'ren naar zijn liefdestem.  Daar 

geen rouw meer en geen tranen In 

het nieuw Jeruzalem.  

  



2. Heilig oord vol licht en glorie   

Waar de boom des levens bloeit En 

de stroom van levend water  Door 

de gouden godsstad vloeit.  

Refrein:   

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims   

Komend uit de zandwoestijn,  

Waar zij rusten van hun werken  Bij 

de springende fontein.  

Refrein:   
  

  

Lezing formulier  

  

    

Zingen: Liedboek Ps. 34: 4                               ‘Ik loof de Heer altijd’          

  

4. Kom nader, zie en proef, 
opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft.  
  
  

Viering Heilig Avondmaal  
  
  

Die thuis hoort in Gods kring, dien met 
ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de 
leeuw geen voedsel vindt wacht u 
verzadiging.  

Zingen: Liedboek Ps. 103: 1 en 2                 ‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’  

  

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  

laat al wat binnen in mij is Hem eren,  

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  

die u geneest, die uit het graf uw leven                            

verlost en kroont met goedertierenheid.  

  

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,  

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,  

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.  

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,  

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,  

op Israël zijn zegen uitgestort.  

 

Dankgebed en voorbede  

  

  

Collecte  

  

  

Zingen: Liedbundel 52: 1 en 3                         ‘Er komen stromen van zegen’  

    

                                                     refrein:  

1 Er komen stromen van zegen.                                Stromen van zegen. Dat 

heeft Gods Woord ons beloofd;                         komen als stortregens neêr.  

Stromen, verkwikkend als regen,                              Nu vallen drupp’len reeds 

neder, vloeien tot elk die gelooft.                       zend ons die stromen, o Heer 



3 Er komen stromen van zegen, 

zend ons de heilstroom nu neêr! 

Geef ons die grote verkwikking; Geef 

z’ ons voortdurend, o Heer.  

refrein  

  

Zegen  

  

  

Amenlied  

  

  

Collecte bij de uitgang  


