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Welkom en mededelingen 
 
Openingslied:  Liedboek 107: 1, 2 en 4            ‘Gods goedheid houdt ons staande’ 
 

1.Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

2.Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, – 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen.

4.Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 
Votum en groet 
 
Zingen: Liedboek 67: 1 en 3                              ‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 

1.God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde   
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen 
van uw heil erkend. 
 

3.De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen,  
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 

 
Zingen: Openingsgebed 
 
Liedbundel 68: 1, 2 en 3                                     ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ 
 
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid, 
 en dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja,  
               halleluja, hallelu, halleluja. 

      2. Men kan niet leven van brood       
      alleen,  
      maar van ieder woord  
      dat door de Heer gesproken wordt.  
      Hallelu, halleluja. 
      Refrein:  



   
3. Bidt en u zal gegeven zijn,  
zoekt en gij zult het zien,  
klopt en de deur zal voor u opengaan.  
Hallelu, halleluja. 
Refrein: 
   

Schriftlezingen uit Spreuken. 

Spreuken 10:27 en 28  

27 Wie ontzag heeft voor de HEER, leeft vele jaren langer, 

het leven van een goddeloze wordt bekort.  

  

28 Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een 

goddeloze hoeft op niets te hopen.  

  

Spreuken 11:21  

21  Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo 

zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.  

  

Spreuken 12:21  

21  De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen 

worden overladen met ellende.  

  

Spreuken 28:18  

18  Wie onberispelijk leeft, zal worden gered, wie 

kromme wegen gaat, komt plotseling ten val.  

  

Spreuken 29:18  

18  Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid, wie 

de wet in acht neemt is gelukkig.  

 

Zingen: Liedboek 849: 1, 2 en 3                    ‘Zoek de wegen van de wijsheid’ 

1.Zoek de wegen van de wijsheid 
die de schepping dansend groet. 
Blijf haar volgen, schenk haar 
aandacht 
proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, 
doet ons voor wat liefde doet. 

 
2. Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 
ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 

 
3.Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 

wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 

 



Schriftlezing uit  Johannes 1. 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het 

was in het begin bij God. 3  Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets 

ontstaan van wat bestaat.  

14  Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade 

en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon 

van de Vader.   

 

Zingen: Liedboek 513: 1, 2, 3 en 4               ‘God heeft het eerste woord’ 

1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2.God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3.God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging 

 

Zingen: Liedbundel 41: 1, 4 en 5                  ‘Eeuwig Woord, U willen wij……..’ 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht. 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen, 
spelend voor Gods aangezicht, 
engel Gods uit Isrels oude dagen , 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
  

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster,  
bliif uw kerk vergaderen, bewaren,  
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid,  
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,  
schuilplaats in de wildernis,  
huis waarin uw vrede is.

 
5. Levensvorst, U loven de geslachten 
en tot Uw verborgen tijd, 
blijft de bruid Uw wederkomst 
verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
 

 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't 
hoofd geheven,   
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag.

 

   Gebeden 

 

   Inzameling der gaven 



 

Slotzang: Liedboek 704: 1, 2 en 3                         ‘Dank, dank nu allen God’ 

1.Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

2.Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3.Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Zegen 

 

Amenlied 

 

Collecte bij de uitgang 


