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Welkom en mededelingen

Voorzang Liedbundel 70

1. Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

2. Gij geeft ons vrede,

vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven, tot in eeuwigheid. Refrein:

Votum en groet

Zingen Liedboek Ps. 147 :1en 7

1. Lof zij de Heer, goed is het leven

als ’s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde

is 't onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren

brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

Gods Gebod

Zingen Liedbundel 74

1. Abba Vader U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen

Abba Vader U alleen

U behoor ik toe

‘Groot is Uw trouw o Heer’

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

‘Lof zij de Heer, goed is het leven’

7. De Heer heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israél heeft Hij ten leven

zijn rechten en zijn wet gegeven.

Zo deed Hij aan geen andere volken.
Laat ons des Heren lof vertolken.

De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

‘Abba Vader’

2. Abba Vader laat mij zijn

Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer
Laat mij nimmer gaan

Abba Vader laat mij zijn,

slechts voor U alleen.



Gebed

Kindermoment Mattheus 14: 22 - 33 ‘Jezus loopt over het water’

Schriftlezing: Psalm 150: 1 - 6

OO WNBE

Zingen Liedboek Ps. 103:5en 9

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Verkondiging

. Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

. Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp.

. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.

. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen.
. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Here’

9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zZijn grote naam, zijn grote daden eren.

Kom allen tot de lof des Heren saam.

Lof zij de Heer in hemel en op aarde,

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

n.a.v. Psalm 150 : 6 ‘Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja?’

Zingen Liedboek 146¢: 1 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Dankgebed

Collecte

Zingen Liedboek Ps. 150: 1en 2

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Zegen

‘Alles wat adem heeft love de Here’

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

‘Looft God, looft Hem overal’

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.



Amenlied

Collecte bij de uitgang



