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Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Liedboek 286: 1, 2 en 3                   ‘Waar de mensen dwalen in het donker ‘.   
 

1.Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

2.Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met 
blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
3.Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
 
Inleiding 
 
 
Zingen Liedboek 216: 1, 2 en 3                               ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 
Gebed                                                           
 
 
Zingen Liedboek 274: 1 en 2                                   ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’. 
 

1.Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 



Woord van genade 
 
 
Zingen Liedboek 274: 3                                            Vervolg 
 

3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
 
Kindermoment 
                         Aansluitend gaan de kinderen naar ‘de Sprankel’. 
 
 
Schriftlezing  Lucas 10: 1 - 20                           ‘Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen’ 
 
1  Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen  aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond 
naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. 2  Hij zei tegen hen: ‘De oogst is 
groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen 
om de oogst binnen te halen. 3  Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de 
wolven. 4  Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als er iemand woont die de 
vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7  Blijf in 
dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het 
ene huis naar het andere. 8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je 
wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft 
jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de 
straten en zeg: 11  “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af 
en laten we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12  Ik zeg jullie: het lot van 
Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13   Wee Chorazin, wee Betsaïda, 
want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de 
inwoners van die steden allang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot 
inkeer gekomen. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan 
dat van jullie. 15  En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk 
zul je afdalen! 16  Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij 
afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’ 
17 De tweeënzeventig  keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen 
zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18  Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de 
hemel zien vallen! 19  Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te 
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je 
er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam 
in de hemel opgetekend is. 
 
 
Zingen Liedboek 84: 3 en 4                                     ‘Hoe lief’lijk, hoe goed is mij, Heer’. 
 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
 
 

en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
 



4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
 

om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 

 
Prediking 
 
 
Zingen Evangelische liedbundel  212                    ‘Heer wat een voorrecht’ 
 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 
Refrein:  
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

Samen te strijden 
in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat  
alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Refrein:   2x 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Dienst der Gebeden 
 
 
Collecte 
 
 
Zingen Liedboek 713: 1, 2 en 5                               ‘Wij moeten Gode zingen’ 
 

1. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest.

3. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
Zegen 
 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
Na de dienst is er een vervolg in ‘de Sprankel’ onder het genot van  koffie, thee en ranja. 


