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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Liedbundel 74: 1 en 2                           ‘Abba Vader, U alleen’ 
 
1. Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba Vader U alleen 
U behoor ik toe 

2. Abba Vader laat mij zijn 
Slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
D'uwe en anders geen 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer 
Laat mij nimmer gaan 
Abba Vader laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 68: 2 en 4                                       ‘God richt zich nop, de vijand vlucht’ 
 

2. Draag op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van ’t verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 

4. God gaf zijn woord, roer nu de trom, 
reidans, gij vrouwen, roep alom, 
dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, 
een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held 
die legers doet verstuiven. 

 
Lezing van de wet  
 
Zingen Liedboek 836: 1 en 3                                 ‘O Heer die onze vader zijt’ 
 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond.

Gebed 
 
 
Korte inleiding voor Solid Kids 



 
Schriftlezing: Psalm 146  
1 Halleluja!  Loof de HEER, mijn ziel.2 De HEER wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen 
zolang ik besta.3 Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling, bij wie geen redding 
is.4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
6  die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, Hij die trouw is tot in 
eeuwigheid,7  recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.De HEER bevrijdt 
de gevangenen, 8  de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 9  de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en 
weduwen steunt Hij, maar goddelozen richt Hij te gronde. 10  De HEER is koning tot in 
eeuwigheid,je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja! 
 
 
Zingen: Psalm 146: 3 en 4           ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

Verkondiging :  
                 
           ‘ Door het offer van Hem, die alle rechten had zijn de rechtlozen thuis bij Hem’ 
                                                                                                                  Psalm 146: 9     
 
Zingen: Psalm 146: 5                                              vervolg 
 
5. Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
 
 
Dankgebed / voorbede 
 
 
Collecte 
 
 
Zingen Liedbundel 17: 1 en 2                                ‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten’ 
 
1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit Zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder Zijn gebied! 
En wat Zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 

2 Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 



Zegen 
 
 
Amenlied 
 
 
Collecte bij de uitgang 
  
 


