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Welkom en mededelingen

Intochtslied : Liedboek 23 C ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek; doet mij zijn wegen gaan,

daar rust ik aan een stille stroom - de paden van gerechtigheid,

en niets dat mij ontbreekt. ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn, 4. Terwijl de vijand toe moet zien,

U gaat steeds aan mijn zij. maakt U mijn tafel klaar.

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,

geeft steun en veiligheid. en redt mij in gevaar

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis

zo lang ik leven mag.

Stil gebed

Votum en groet

Thema van deze dienst: ‘Hij roept vandaag ook jou en mij’

De synode van onze kerk heeft in de februarivergadering besloten om de derde zondag na
Pasen aandacht te besteden aan het thema roeping. Er dreigt een groot tekort aan
predikanten en ambtsdragers. Daarom roept zij voorgangers en kerkenraden op om deze
zondag te bidden om nieuwe voorgangers, jongeren of ouderen die predikant, zendeling,
evangelist ambtsdrager willen worden. Ik wil daar vanmorgen met u gehoor aan geven.

Zingen: Psalm 100: 1 -4 "Juich Gode toe, bazuin en zing.’

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 3. Treed statig binnen door de poort.
Treed nader tot gij Hem omringt, Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
gij aarde alom, zijn rijiksdomein, Hef hier voor God uw lofzang aan:

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. Gebenedijd zijn grote naam.

2. Roep uit met blijJdschap: ‘God is Hij. 4. Want God is overstelpend goed,

Hij schiep ons, Hem behoren wij, die ons in vrede wonen doet.

zijn volk, de schapen die Hij hoedt Zijn goedheid is als morgendauw:

en als beminden weidt en voedt.’ elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.



Gebod uit Mattheus 9: 35-10: 4

Zingen: Liedboek 531

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,

om zomaar zonder praten

hun netten te verlaten, —

Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven

‘Jezus, die langs het water liep’

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:

“k Wil in uw woning wezen

vOOr nu en voor nadeze’, —

Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij

en vraagt ons, Hem te geven

en trouw Hem na te leven. de rijkdom van ons leven.
3. Christus die door de wereld gaat

verheft zijn stem niet op de straat,

Hij spreekt ons hart aan, heden,

en wenkt ons met zich mede.

En lokt ook nog zoveel ons aan,

tot wie zouden wij anders gaan?

Hij heeft en zal ons geven

alles, — het eeuwig leven.

Moment met en voor de kinderen

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Ezechiél 34: 1 — 16

De slechte herders en de goede herder

1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israél,
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israél, want
jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie
eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette
dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet
laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde
dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht — jullie hebben de dieren hard en
wreed behandeld. 5 Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren
verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze
omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.7 Daarom, herders, luister naar de woorden van
de HEER: 8 Zo waar Ik leef — spreekt God, de HEER —, mijn schapen hadden geen herder,
ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet
naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid

maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit
zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze niet
meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn schapen uit hun
omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn
dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit
alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik
zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen
land laten gaan. Op de bergen van Israél en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal




in het land waar mensen wonen. 14 |k zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoo

in de bergen van Israél zullen ze gras vinden; op Israéls bergen zullen ze rusten op groen
grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten — spreekt
God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen,
gewonde dierenverbinden, zieke dieren gezond maken — maar de vette en sterke dieren zal |k
doden. |k zal ze weiden zoals het moet.

Tweede schriftlezing: Johannes 10: 11 — 16

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12
Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde
aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets
schelen. 14 |k ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals
de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar Ik heb ook nog
andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar
mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen: Psalm 65: 5en 6 ‘De stilte zingt u toe, o Here’

5. Gij komt het dorre land doorschrijden 6. Gij kroont het jaar van uw genade.

met water uit uw beek

en tot een rijke oogst bereiden,

uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,

Gij roept het kiemend graan;

zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Verkondiging

Zingen: Liedbundel 64

1. Ik wil zingen van mijn Heiland
Van Zijn liefde, wondergroot

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
En mij redde van de dood

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen
Hoe Hij op Zich nam mijn straf
Hoe in liefde en genade

Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein:

Waar Gij getreden zijt

tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.

De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.

Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond

‘Ik wil zingen van mijn Heiland’

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen
Spreken van Zijn grote kracht

Hij kan overwinning geven

Over zond' en satans macht.
Refrein:

4. Ik wil zingen van mijn Heiland
Hoe Hij smarten leed en pijn
Om mij 't leven weer te geven
Eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein:



Dienst der offeranden

Zingen: Liedboek 967:1,2,4,5en 7

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,

opdat al wat leeft de dag

in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

4. Open overal de poort,

Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht

voor uw rijk, — verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

7. Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam

in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang

‘Zonne der gerechtigheid’

2. Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,

dat de aarde U loven zal.
Erbarm u, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

Gezamenlijk koffiedrinken in ‘de Sprankel’.



