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Welkom en mededelingendoor ouderling van dienst 
 
Zingen: Liedboek 66: 1 en 2                                  ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 

 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
 

2. Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 

 
 

Stilte  
 
 
Bemoediging  
 
 
Zingen: Liedboek 66: 3                                            Vervolg  

 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 

   Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
   zoals men erts tot zilver smelt. 
   Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
   gelouterd voor uw ogen stelt.

 
Leefregel 
 
 

 
 
 

Zingen: Liedbundel 84                                            ‘Mijn Vader, dank u wel’                                        
 
1. Mijn Vader, dank U wel, 
dat U steeds bij mij bent. 
Dat U al mijn gedachten 
en verlangens kent. 
Dat U zo stil en rustig 
en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

 2. Ik dank U dat uw hand 
 mij steeds behoedt en leidt. 
 Dat U mij wilt bewaren 
 in de felste strijd. 
 Voor troost die U mij geeft 
 in onzekerheid. 
 Mijn Vader, dank U wel. 

3. Ik dank U voor 
de diepe vrede en de rust. 
Voor vreugde en voor blijdschap 
en voor levenslust. 
Ik dank U dat U zelf 
nu heel mijn leven vult. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 

 4. Mijn woorden schieten vaak 
 zo veel te kort, o Heer. 
 Wat U aan mij wilt geven, 
 dat is toch veel meer. 
 ’k Ervaar uw diepe rijkdom 
 en geluk steeds meer. 
 Mijn Vader, dank U wel. 



  5. Daarom wil ik U danken 
  dat ik zingen kan. 
  Dat ik U met mijn stem 
  toch altijd loven kan. 
  Dat ik U in dit lied 
  van harte danken kan. 
  Mijn Vader, dank U wel.

 
 

      Gebed om de Heilige Geest  
 
 
      Kindermoment                                                     1 Sam 16:1 - 13  ‘David wordt koning’ 

 
 
Eerste Bijbellezing: Ezechiël 34:1 - 10        ‘ De slechte herders en de Goede Herder’ 
 

1 De HEER richtte zich tot mij: 2  ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 
profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want 
jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3  Jullie eten 
wel van hun kaas,  jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, 
maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben jullie niet laten 
aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren 
niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed 
behandeld. 5  Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren 
verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze dwalen rond in de bergen en hoog in de 
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze 
omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 
7 Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8 Zo waar Ik leef – spreekt God, 
de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde 
dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen 
jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9 Daarom, herders, luister naar de woorden van 
de HEER: 10 Dit zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; 
zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn 
schapen uit hun mond redden, zij zullen ze niet meer eten 
 
Zingen: Liedboek 23b: 1, 2 en 3                            ‘De Heer is mijn herder! 
 

1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 

3. De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
 

Tweede Bijbellezing:  Johannes 10: 11 - 16                                                                            
 
 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.  
 12 Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen,  
 laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf  



 valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is maar ingehuurd en de schapen  
 kunnen hem niets schelen. 14  Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn   
 schapen kennen Mij, 15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven  
 voor de schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi  
 komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één   
 kudde zijn, met één herder.  
 
 
Zingen: Liedboek 23b: 4 en 5                                Vervolg 
 

4. De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

5. De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 

 
 
Uitleg en verkondiging                                                  
 
 
Zingen: Liedboek 974:1, 2, 4 en 5                        ‘Maak ons uw liefde, God’ 
 

 

1. Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar.

4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 

Zingen Geloofsbelijdenis:  Liedboek 340b  
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 

  En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 



opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen.                                                                                                            
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
Collecte 
 
 
Zingen: Liedboek 653: 1, 6 en 7                            ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 

1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 
Zegenbede  

 
 
    Collecte bij de uitgang 


