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Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Liedbundel 9

1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,

waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
ook voor mij heeft Hij Zijn leven
veil gegeven.

Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.

5 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer', in dood en leven
U gegeven.

'k Leef, in vreugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor U alleen.

Votum en groet

Zingen : Liedboek 31: 4 en 13
4. In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.

Mijn hart is onbevreesd.

Ik ben altijd uw trouw indachtig,

mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Gebed

Schriftlezing: Lucas 23: 39 - 49
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te Sellingen 54
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‘Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis*

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en Zijn sterven zaligt mij.

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?

Klagen, neen! Bij dit gezicht

valt de zwaarste last mij licht.

‘Op U vertrouw ik, Heer der heren’

13.Doe over mij genadig lichten

uw liefelijk gelaat,

verlos mij van hun haat.

Kom om uw knecht weer op te richten,
hem die in zijn ellende

zich altijd tot U wendde.

Eén van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de Messias? Red
jezelf dan en ons erbij!” 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs
geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij worden terecht gestraft: het is ons
verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij
wanneer U in uw koninkrijk komt.” 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met
Mij in het paradijs zijn.” 44-45 Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de
zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de
tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg lk mijn geest.’
Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. 47 De centurio zag wat er gebeurd was



en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’

48 De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen
hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich van verdriet op de borst
sloegen. 49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan,
ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

Zingen: Liedboek 575: 5en 6

5. Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen

wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Verkondiging

Zingen: Liedboek 576: 4,5en 6

4. Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,

o bron van al het goede,
waaruit mijn leven welt.

Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,

Gij overstelpt met gaven

tot in het paradijs.

6. Wanneer ik eens moet heengaan

ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.

Doven van de Paaskaars

Zingen: Liedboek 590: 1 en 2

1. Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

Dankgebed en voorbeden

‘Jezus leven, van ons leven’

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw Kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

‘O hoofd vol bloed en wonden’

5. Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.

Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,

die lijdt en sterft met mij.

‘Nu valt de nacht’

2. De wereld gaf Hem slechts een graf,

Zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.



Slotlied: Liedboek 578: 1,2 en 6

1.0 kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Zegen

Amenlied

‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
IS niets bij dit mysterie groot.

Diaken draagt de gedoofde Paaskaars de kerk uit

We verlaten in stilte de kerk



