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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Welkom en mededelingen  

 

Zingen Liedboek 100: 1 - 4                                    ‘Juich Gode toe, bazuin en zing…’ 

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

 

Votum en groet 

 

Zingen Liedboek 122: 1 - 3                                    ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…’ 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort!                                
Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 

Gebed 

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 2:1 – 11                                                                                
1  Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.2 De koningen 

van de aarde komen in verzet, de heersers spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 



3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’4  Die in de hemel troont lacht, 
de Heer spot met hen.5  Dan spreekt Hij tot hen in woede, 
en zijn toorn verbijstert hen:6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,op de Sion, mijn heilige berg.’ 
7  Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:Jij bent mijn zoon, Ik heb je 
vandaag verwekt.8 Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit,de einden der aarde in 
eigendom.9  Jij zult ze breken met een ijzeren staf,ze stukslaan als een aarden pot.’10  Daarom, 
koningen, wees verstandig,wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.11 Onderwerp u, toon 
de HEER uw ontzag,breng Hem bevend uw hulde.12  Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, 
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. 
Gelukkig wie schuilen bij Hem. 
 

Zingen Liedboek 32: 1 en 4                                  ‘Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft…’ 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan – 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 
4. Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen, 
U ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.’ 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen – 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheug u in de Heer te allen tijd! 
 

Tweede Schriftlezing: Psalm 119: 33 – 40                                                                                

33 Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe.34 Geef mij inzicht, 

en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. 35 Laat mij het pad gaan van uw 

geboden, dat is mij het liefst. 36 Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.37 

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven. 38 Kom uw belofte aan 

uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor U vervuld zijn. 39 Houd spot van mij af: die 

beangstigt mij, maar uw voorschriften maken mij gelukkig. 40 Hoe verlang ik naar uw regels, 

doe mij leven in uw gerechtigheid. 

 

Zingen Liedboek 119: 10 en 14                             ‘Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof…’ 

10. Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof, 
maak mij dan, Here, naar uw woord weer 
levend! 
Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof, 
Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven. 
Leer mij dan in het licht van het geloof 
uw wonderen zien, naar uw bevelen leven. 
 

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse 
schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

 

Kindermoment                                                  



Derde Schriftlezing:   1 Johannes 2: 15 – 17                                                                       
5  Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van 

de Vader niet in hem, 16  want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, 

dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 17  De wereld met haar begeerte gaat 

voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 

 

Zingen Liedboek 802: 1 -  6                                   ‘Door de wereld gaat een woord…’  

 

1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem.

2. Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein: 
 

3.Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
Refrein: 
 

4. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein: 
 

5. Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein:

6. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
Refrein: 
 

Verkondiging  

 

Zingen Liedboek 914: 1 - 3                                   ‘Geef mij, Heer, mij los te zingen’ 

1. Geef mij, Heer, mij los te zingen 
van de wereld en haar strijd; 
laat uw vrede mij doordringen 
die van alle vrees bevrijdt; 
en mij blijde doet belijden 
dat Gij mij gemeenzaam zijt; 
toeft Ge ook lang, ’k blijf U verbeiden: 
red mij uit mijn eenzaamheid. 
 

2. Zij mijn zingen: doortocht geven 
aan uw overzijdse stem, 
onweerstandelijk gedreven 
tot de jubel: ’k ben van Hem; 
in uw zacht geweld wil ’k wezen 
onvoorwaardelijk uw knecht 
en van de eigen wil genezen; 
Heer, ik dien U nog zo slecht.

3. Als geen zonde, onbeleden, 
als ons niets en niemand scheidt, 
vloeit mijn ziel vol van een vrede 
die me ontvoert aan tijd en strijd. 

Heer, Gij weet mijn diepst begeren: 
met van vreugd gespannen stem 
hier te mogen preluderen 
’t lied van ’t nieuw Jeruzalem. 

 

 



Herdenking/Viering 4 en 5 mei: 

 

Orgelimpressie op Liedboek 247:                    ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt…’ 

 

Gedicht: ‘Bericht aan de levenden.’ 

Gelezen door: Berend de Boer 

 

Orgelimpressie op lied 417 Liedboek voor de Kerken:                  ‘Gelukkig is het land…’ 

 

Gedicht: ‘Bevrijdingsdag.’ 

Gelezen door: Mineke Sinnema- Vloo 

 

Gebed 

 

Collecten 

 

Zingen Liedboek 708: 1, 6 en 14                           ‘Wilhelmus van Nassouwe’ 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

14. Oorlof, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid. 

Tot God wilt u begeven. 
Zijn heilzaam woord neemt aan. 
Als vrome christen leven, 
’t zal hier haast zijn gedaan. 

 

Zegen  

 

Amenlied 

 

Collecte bij de uitgang 

 


